
	
	

	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ik	ben	zuu	blaaje	
 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ik ben der baa 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ‘k ben der were baa 
 
Het leve zit vol leute, ik è gien rede veur te neute 
En ‘k è zuuwiezuu gien goeste in gezoag 
Dus omhuuge mee die duime, wig mee die zure pruime 
En Tippex over dat iewig gekloag 
 
Ik keun oast niemier wachte, ’t begin moar ’t alverachte 
’t es nog moar vaave, ‘k luupe de muuren op 
Sebiet mee vrie veel geste, in maan nieuwe schuune veste 
Mee den taxi.. want ik ben gienen Bob 
 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ik ben der baa 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ‘k ben der were baa 
 
Woar es da fiestse? Hier es da fiestse! 
 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ik ben der baa 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ‘k ben der were baa 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ik ben der baa 
Ik ben zuu blaaje, ik ben zuu blaaje 
D’er es een fiestsje vandenoavet en ‘k ben der were baa 
 
Ik ben zuu blaaje… want ‘k ben der baa 
	
	


